DKR 06 2024 GELDERMALSEN

KERKDIENSTEN.

Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten
on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip.

Zondag 24 maart. Palmpasen. Voorganger: Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessen-
dam

Donderdag 28 maart. Witte Donderdag Viering Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 uur.
Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Vrijdag 29 maart. Goede Vrijdag Aanvang 19.30 uur. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-
den Hertog

Zaterdag 30 maart. Stille Zaterdag Aanvang 21.30 uur. Voorganger : Ds. C.M. Blok-
land-den Hertog

Zondag 31 maart. PASEN Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Zondag 7 april. Voorganger : Ds.D v.d. Wel uit Zoelen

Zondag 14 april. Bediening Heilige Doop. Voorganger : Ds. C.M. Blokland-den Hertog

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op
YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen’.

Zondag 24 maart. Palmpasen. Voorganger: Mw. Drs. C.M.E. van Harten Dubbelman uit
Deil

Donderdag 28 maart. Witte Donderdag Viering Heilig Avondmaal. Aanvang 19.30 uur.
Voorganger : Ds. P. van Veen uit Harderwijk

Vrijdag 29 maart. Goede Vrijdag Aanvang 19.30 uur. Voorganger : Ds. W. de Graaff
uit Geldermalsen

Zaterdag 30 maart. Stille Zaterdag Aanvang 21.30 uur. Voorganger : Dhr. Henk
Aantjes uit Schoonhoven

Zondag 31 maart. PASEN Voorganger : Ds. Rob Visser uit Rhenen

Zondag 7 april. Voorganger : Drs. Paulus van Zee uit Gorinchem

Zondag 14 april. Voorganger : Ds. E. Bakker uit Utrecht

Vanuit zorgcentrum Ravestein

Kerkdiensten

Donderdag 21 maart 15.00 uur: R-K viering: Mw. G. Severs, voorganger en Mw. Y.
Scholten, pianist

Witte Donderdag 28 maart 15.00 uur: Mw. P. Kuper, voorganger en dhr. A. Terwal,
organist

Donderdag 4 april 15.00 uur: Dhr. R. van Doorn, voorganger en mw. G. de Bruin,
organist

Op 3 april is er Zingend Geloven op de Horst om 10.30 uur in de familiekamer.

Nog even en de Paasjubel dat de Heer is opgestaan klinkt weer! Na de droefheid van
het gedenken van Zijn lijden en sterven in de Stille Week, kunnen en mogen we weer
voluit zingen: Christus, onze Heer verrees! Hoe moet dat voor de vrouwen en de
leerlingen zijn geweest om te ontdekken dat Jezus niet dood is gebleven, maar
opgestaan... en onder hen was, ook al was het op een andere wijze.

Wij mogen in onze tijd ook rekenen met de opgestane Heer. Hem de lof en eer geven,
op Hem vertrouwen. In welke levensfase we ons ook bevinden. Zijn
Opstandingskracht is realiteit. Zoals het lied zegt:

Jezus leeft in eeuwigheid,

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.



Alle dingen maakt Hij nieuw,
Hij is de Heer van ons leven.

Gezegende tijd toegewenst,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger
E pkuper@szr.nl M 06 15669571

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

Bij de diensten

Vanaf Witte Donderdag is er elke dag t/m Paasmorgen s avonds een dienst in de kerk.
Met elkaar mogen we bezinnen op het lijden en sterven van Christus en de betekenis
daarvan voor ons leven. Op Witte Donderdag staan we stil bij de inzetting van het
Avondmaal en vieren we dit met elkaar. Op Goede vrijdag luisteren we naar het
Passieverhaal uit de Evangelién. Tijdens de viering op Stille Zaterdag wordt de nieuwe
Paaskaars binnengedragen en bevestigen wij met elkaar het geloof dat wij beamen.
Ieder jaar weer een indrukwekkende dienst. Daarna, Paasmorgen, komen we samen
om te vieren dat Jezus is opgestaan! Een nieuwe dag, de Eerste dag van de nieuwe
Schepping in Christus. In Hem zijn we vergeven en is het leven onverwoestbaar. We
nodigen u allen van harte uit voor deze diensten.

In Memoriam Geertje Klip — de Fokkert

Op 24 februari jl. is van ons heengegaan Geertje Klip - de Fokkert in de leeftijd van
91 jaar.

Geertje is geboren op 29 december 1932 in Neerijnen. In de oorlog stierf haar enige
broertje. Toen zij dertien was kreeg zij er een broertje bij: Koos. Wat was ze daar
trots op. Met hem zou ze altijd een hechte band houden. Na de lagere school volgde
ze de huishoudschool. Daar kwam haar grote passie voor mode en handwerken tot
wasdom. Ze kwam te werken als modinette bij modehuis Hes in Zaltbommel. In 1957
trouwde ze met Andries Klip. Geertje en Andries waren heel actief in de Kerk. Andries
in de Kerkenraad en Geertje met de distributie van de Kerk Roept en talloze collectes.
Samen kregen ze drie kinderen: Anton, Jan-Gijs en Anne-Louise.

Geertje was een gevende, lieve vrouw. Betrokken op een grote groep mensen en op
de wereld om haar heen. Royaal in het delen. Haar handen stonden nooit stil. Veel,
heel veel kleding heeft ze gemaakt. Dat is ze altijd blijven doen. Later richtte ze zich
meer op handwerken. Met de Kerst en Pasen maakte ze haakwerkjes om uit te delen.
Als ze ergens kon helpen of bij kon dragen deed ze dat. In 2009 overleed haar man
Andries aan Parkinson. Ze heeft hem tot het einde toe verzorgd.

Zo'n driekwart jaar geleden verhuisde ze naar Ravestein. Daar heeft ze het goed
gehad, tot ze eind februari achteruitging en vaker wegviel. Ze stierf op 24 februari
2024 in bijzijn van haar kinderen.

Op zaterdag 2 maart hebben we onder grote belangstelling afscheid van haar
genomen in een dankdienst in de Centrumkerk. We stonden stil bij haar leven en het
gebod van de liefde uit Johannes 15. Zij heeft veel liefde ontvangen en mogen geven
in haar leven. Er klonk veel dankbaarheid om wie zij was en wat zij heeft mogen
betekenen voor de mensen om haar heen. Na de dienst hebben we haar begraven op
de Algemene Begraafplaats aan de Lange Akker. We bidden haar kinderen,
kleinkinderen, familie en allen met wie zij nauw betrokken was Gods kracht en troost
toe op de weg verder. Ds. C.M. Blokland - den Hertog

Zieken
Bidden we om Gods bemoediging, kracht en helende nabijheid voor de zieken in onze
gemeente.
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Huwelijksjubilea:

Op 3 april mogen dhr. en mw. Demper-Eikelenboom vieren dat zij 50 jaar geleden in
het huwelijk traden.

Op 7 april hopen dhr. en mw. Offeringa-van der Plas hun 60 jarig huwelijksjubieum te
vieren. Wij feliciteren de echtparen van harte en wensen hen Gods zegen.

Bezoekgroep 75+

Binnen onze gemeente is er recent een bezoekgroep opgericht. Deze bestaat uit
gemeenteleden die bezoekjes zullen afleggen onder de gemeenteleden van 75 jaar en
ouder, om zo te zorgen voor verbinding, omzien en bemoediging. Deze groep bestaat
uit: Marijke Blijleven, Rineke Datema, Jannie Hol, Corrie Maas, Annefranske Schram,
Nettie Vink, Gerda Vleugel en Piet de Voogd. Mocht u behoefte hebben aan een
bezoek kunt u dat aangeven bij Rineke Datema (0345-

473179 / rinekedevis@gmail.com) of_Nettie Vink: (0345 -
652004/cnvink@hotmail.com)

Bijbelgesprekskring

Dinsdag 26 maart komt de bijbelgesprekskring bijeen. Het is de laatste ochtend van
dit seizoen. We spreken met elkaar n.a.v. hoofdstuk 10 uit het boekje. Locatie: zaal 2
van De Ontmoeting. Tijd: 10.30-11.45 uur. Leiding: ds. Blokland - den Hertog.

Giften:
Ontvangen via ds. Blokland - den Hertog € 20,-- voor de kerk en € 100,-- voor de
kerk. Met dank!

PAASCOLLECTE 2024

In de komende weken kunt u weer een envelop met verzoek om een gift voor de
Paascollecte in uw brievenbus verwachten. Een extra gift, zodat we al die activiteiten
in onze gemeente kunnen blijven organiseren. U kunt uw gift overmaken op rekening:
NLOSINGBO0003638691 t.n.v. PKN Kerkrentmeester Geldermalsen. Van harte
aanbevolen!

College van Kerkrentmeesters.

Zoals al eerder aangekondigd organiseert ZWO de -inmiddels jaarlijkse- markt op 4 mei,
van 10.00 - 15.00 bij De Ontmoeting. De opbrengst van die dag is bestemd voor het
project Shade.

U kunt puzzels, ( gave) boeken ( geen thrillers, hebben we al veel) en door u gezaaide en
gekweekte plantjes en eventueel ook kaarten inleveren bij een van de ZWO-leden.

Ook vragen wij om mensen die ons die dag een paar uur zouden willen helpen om al die
spullen ook weer te verkopen.

Voor aanmelden of nadere informatie kunt u bellen naar:

Arendien van Putten: 06- 12456487

Janneke van Os: 06-37198798

Anne Lagerwerf: 06-20838107

Tenslotte
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LICHT MOET ER ZIJN

Geen wereld o God, zo woest en ledig
als de wereld die wij schiepen -
wereld zonder recht, zonder vrede.

Geen duisternis zo diep o God
als de duisternis van onze schuld.

Afstanden,
steeds weer afstanden scheppen wij.

Maar ook nu weer: licht moet er zijn!
Ook nu weer bedwingt Gij,
roept Gij superieur tot de orde.

Creatief zijt Gij,
z6zeer de scheppende God
dat Gij ook verzoent, ook vergeeft.

Wij zullen, hoe dan ook, uw mensen zijn,
deze aarde wordt uw Koninkrijk.

God, wij bewonderen U.
Vanwege uw Trouw. Uw creativiteit.
vanwege uw Zoon, Jezus, onze Heer.

Hans Bouma. Uit: Een leven lang bidden.
Lannoo 2009

Namens de kerkenraad een goede, gezegende Stille Week en Paasdagen toegewenst!
Hartelijke groet,
Ds. Carolina Blokland - den Hertog

06-34401945 - cmdenhertog@gmail.com

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel.
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u
krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept kunt u doorgeven aan
Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt uiterlijk dinsdag 2 april 2024 sturen naar
Dicky Heinen e-mail dhheinen@hetnet.nl
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